Programma Plein van Siena
Voorjaar 2024

Dominicaans spiritueel centrum

Plein van Siena



Plein van Siena

Plein van Siena is één van de Dominicaanse projecten, gesteund door de
Nederlandse Dominicanen. Plein van Siena wil een plek zijn waar de tekenen
van de tijd verstaan worden en de hoop levend wordt gehouden. Ons
programma bestaat uit samenkomsten over de Schriften, actuele kwesties als
zorg voor de aarde, over filosofie, literatuur en kunst.

Elke derde donderdag van de maand verzorgen studenten van het
Conservatorium van Amsterdam een lunchconcert. Regelmatig exposeren
hedendaagse kunstenaars.

Plein van Siena

Rijnstraat 109 hs

1079 HA Amsterdam

020-4422009 / info@pleinvansiena.nl / www.pleinvansiena.nl
Bereikbaar per OV: bus 62, 65 en tram 4, 12

Winkel

In hetzelfde pand aan de Rijnstraat 109 hs is de winkel van de Thomas van
Aquino parochie gevestigd. U kunt hier onder andere nieuwe en
antiquarische religieuze boeken, kaarsen, kaarten en wereld producten
kopen. Mocht u iets speciaals wensen en dat niet kunnen vinden in de
winkel, dan gaan wij graag voor u op zoek.

Openingstijden

Dinsdag 16:00-17:30 uur Aan de Kloostertafel (zie pagina 18)
Donderdag 13:00-17:30 uur
Zaterdag 12:00-17:00 uur


mailto:info@pleinvansiena.nl

Onze activiteiten zijn onderverdeeld in drie categorieén:

Geloof en spiritualiteit
Maaltijd rond de Schriften

Bijbel en Koran: Jozef en zijn broers
Op weg naar Pasen

Exodus en de Rabbijnse commentaren
Meditatie

Geloof en kunst

Expositie Michelle Blancke, Secret Garden
Claire Felicie, Anselm Kiefer

Michel Didier, Lessen over kunst

Rob Polet, James Macmillan

Renée van Riessen, Het komende leven
Lunchconcerten

Geloof en samenleving

Aan de Kloostertafel

Bianca Bartels, Brood op de plank

Workshop ‘Schilderen op zijde’

Bert Esselink, De Amsterdamse Rivierenbuurt
Nadia Kroon o.p., Naar een luisterende kerk

Ben Vedder, Kwaad en schuld

Samenwerking Plein van Siena met Taalschool Sipi
Filmgesprek met vriendenkring
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Programma voorjaar 2024

Januari

Di9 10:00
Di9 16:00
Do 11 19:00
Do 18 12:30
Vr19 12:45
Di23 10:00
Di23 20:00
Do 25 14:30
Vr26 12:45
Vr26 19:30

Februari

Di6 10:00
Di6 16:00
Do8 19:00
Di13 16:00
Do 15 12:30
Zal7 14:00
Di 20 10:00
Di 20 16:00
Do 22 16:00
Vr23 19:30
Di 27 16:00
Do 29 19:00

Meditatie

Aan de Kloostertafel
Maaltijd rond de Schriften
Lunchconcert

Lessen over kunst
Meditatie

Anselm Kiefer

Brood op de plank

Lessen in Kunst

Film

Meditatie

Aan de Kloostertafel
Maaltijd rond de Schriften
Aan de Kloostertafel
Lunchconcert

Schilderen op zijde
Meditatie

Aan de Kloostertafel

De Amsterdamse Rivierenbuurt

Film
Aan de Kloostertafel
Jozef en zijn broers
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Maart

Di5 10:00
Di5 16:00
Wo 6 14:00
Di12 16:00
Do 14 19:30
Di19 10:00
Di19 16:00
Do 21 12:30
Do 21 19:00
Vr22 19:30
Di 26 16:00

April

Di9 10:00
Di9 16:00
Wo 10 19:30
Dil6 16:00
Do 18 12:30
Do 18 19:00
Di 23 16:00
Wo 24 19:30
Vr26 19:30
Di30 16:00

Mei

Di7 10:00
Di7 16:00
Di14 16:00

Meditatie

Aan de Kloostertafel
Synodale Kerk

Aan de Kloostertafel
James MacMillan
Meditatie

Aan de Kloostertafel
Lunchconcert

Op weg naar Pasen
Film

Aan de Kloostertafel

Meditatie

Aan de Kloostertafel
Kwaad en Schuld

Aan de Kloostertafel
Lunchconcert

Maaltijd rond de Schriften
Aan de Kloostertafel
Poézie en mystiek

Film

Aan de Kloostertafel

Meditatie
Aan de Kloostertafel
Aan de Kloostertafel

10
16
22
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15
10
18
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08
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18
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Do 16 12:30 Lunchconcert 17

Di21 16:00 Aan de Kloostertafel 18
Do 23 19:00 Maaltijd rond de Schriften 06
Di 28 16:00 Aan de Kloostertafel 18
Vr31 19:30 Film 25
Juni

Di11 10:00 Meditatie 10
Aanmelden

e Voor deelname aan activiteiten is vooraf aanmelden verplicht via
info@pleinvansiena.nl, met vermelding van uw telefoonnummer,

of persoonlijk tijdens uw bezoek aan Plein van Siena.
e Meer praktische informatie voor deelnemers: zie pagina 27.

I S S

B | & d;
-Aw.vmmmr v

u.; _.3 Y
Q;NA;?&{&W“_KOM ”’:‘L BENBTo 3 e
o BEM- Vh-\,o 4 j Allus.q‘ LEUMMA VELKOMMES
Rligcm TEGEZ - < i
...‘;,“:‘_ wE OMwu KoM
cmwm BTV
: '3_ Boﬂ\l E"“”’ S TALTALIFEFA = B e
.g: -‘"’, ca ::\Om;*m o;z Fresd
; » TERE TULEMAST ;u‘ CE3a 3
& £ yALoHA © =53
”‘7: c Z VRE
i3

(52}


mailto:info@pleinvansiena.nl

Geloof en spiritualiteit

Maaltijd rond de Schriften

Om 19:00 uur eten wij samen (vegetarische) soep met brood en lezen daarna
in de Schriften, het Oude en Nieuwe Testament (Bijbels leerhuis).

Dit betekent een reis door teksten waarbij wij grote thema’s tegenkomen:
goed en kwaad, verschijning en verdwijning, hoop en bevrijding.
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Door: Marieke Maes

Wanneer: do 11 januari, 8 februari
Tijd: 19:00-21:00 uur

Kosten: €9,-



Maaltijd rond de Schriften: Jozef en zijn broers

Zowel in de Bijbel als in de Koran komt het verhaal van Jozef en zijn broers
voor. Jozef wordt door zijn broers verkocht, maar als hij hen later in zijn leven
onder andere omstandigheden opnieuw ontmoet vergeeft hij hen deze daad
en kunnen ze opnieuw als broers samenleven.

A Nbln w0t gt Reomar

Afbeelding Rijksmuseum Amsterdam

Door: Younes Boudarga en Marieke Maes
Wanneer: do 29 februari

Tijd: 19.00-21.00 uur

Kosten €9,-



Maaltijd rond de Schriften: Op weg naar Pasen

Samen lezen we teksten van Vasten, Goede Week en Pasen om ons bewust

te zijn van wat we vieren in deze tijd.

Afbeelding: Museum Catharijneconvent, Utrecht, foto Ruben de Heer

Door: pastor D. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: do 21 maart

Tijd: 19:00-21:00 uur

Kosten: geen



Maaltijd rond de Schriften: Exodus en de Rabbijnse
commentaren

Uitleg van de Schriften in de traditie van Rabbijnse commentaren. Met Henk
Scholder, medewerker van Stichting LeV en Stichting Pardes.

Henk is inmiddels een vertrouwde inleider in Plein van Siena en leest met ons
opnieuw uit Exodus, uitgaande van het boek van rabbijn Sacks.
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Door: Henk Scholder
Wanneer: do 18 april
Tijd: 19:00-21:00 uur
Kosten: €9,-



Meditatie

Stil worden, onthaasten, we verlangen ernaar, maar het komt er vaak niet
van. Meditatie kan daarbij helpen. Het beoogt je weer bij je diepste zelf en bij
de Bron van ons bestaan terug te brengen. Mediteren is niet altijd
gemakkelijk. De weg naar binnen kan confronterend zijn. Daarom is het goed
te weten dat er begeleiding is. En de ervaring leert dat samen mediteren
gemakkelijker is dan in je eentje en dat het grote onderlinge verbondenheid
creéert.

In deze meditatiebijeenkomsten beoefenen we verschillende vormen, zoals
geleide meditatie, visualisatie, meditatie op teksten en op muziek. Vast
onderdeel is een gezamenlijke stilte van 20 minuten. We mediteren zittend
op een stoel. Na afloop is er koffie en thee voor wie wil.

Ervaring met meditatie is niet vereist. Mystieke teksten en gedichten worden
tijdens de bijeenkomsten voorgedragen.

Door: Antoinette van Gurp

Wanneer: di 9/1;23/1; 6/2; 20/2; 5/3; 19/3; 9/4: 7/5; 28/5; 11/6
Tijd: 10-11:00 uur

Kosten: € 5,- per keer
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Geloof en kunst

Expositie

Michelle Blancke, Secret Garden

Verwacht: Gerard Vroon en Billha Zussman, Esther.
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Anselm Kiefer door Claire Felicie

Op dit moment is er veel aandacht voor Anselm Kiefer. Wim Wenders maakte
over hem de film Anselm — Das Rauschen der Zeit (2023). Samen met deze
film is tot 26 februari 2024 een grote tentoonstelling met Kiefers werk te zien
in Museum Voorlinden. De kunstenaar is bekend om zijn werken op
monumentale schaal en zijn apocalyptisch aandoende landschapsschilderijen.
Claire stelt in haar lezing ook de vraag in hoeverre Kiefers katholieke
opvoeding invloed gehad op zijn beeldtaal en de keuze van zijn thema’s.

Door: Claire Felicie
Wanneer: di 23 januari
Tijd: 20:00-22:00 uur
Kosten: €9,-
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Lessen over Kunst - van Cleopatra tot Kopten: Romeins Egypte

Cleopatra VIl was de laatste Griekse vorst op de Egyptische troon. Na haar
dood werd het aloude rijk ingelijfd bij het Romeinse rijk. Er ontstond een
mengeling van Egyptische en Romeinse cultuur, die met de komst van het
christendom een voornamelijk Romeinse vorm aannam. Onder de
kortstondige heerschappij van de formidabele koningin Zenobia van Palmyra
kregen christenen, joden en manicheeérs alle ruimte. Kunsthistoricus Michel
Didier vertelt het hele verhaal naar aanleiding van de tentoonstelling Oog in
00g. De mensen achter mummieportretten in het Allard Pierson Museum.

Door: Michel Didier
Wanneer: vr 19 januari
Tijd: 12:45 uur

Kosten: € 20,-
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Lessen over Kunst - Yayoi Kusama: stippen tot oneindigheid

Met de stippen waarmee zij in de jaren zestig iedereen onderdompelde in
universele liefde, begon de Japanse kunstenares Yayoi Kusama (1929) een
loopbaan in New York. Daarnaast was zij veel in Nederland. Nu is Kusama
teruggekeerd naar Japan en bouwt zij verder aan haar Infinity Rooms,
spiegelkamers waarin we ons een ogenblik één kunnen voelen met de
kosmos en een blik werpen in het hiernamaals.

Kunsthistoricus Michel Didier diept haar werk uit naar aanleiding van de
actuele tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam.

Door: Michel Didier
wanneer: vr 26 januari
tijd: 12:45 uur

Kosten: € 20,-

Deze lezingen maken deel uit van de cursus kunstgeschiedenis die Michel Didier van
12 januari tot 22 maart 2024 geeft in Plein van Siena op vrijdag van 12.45-14.45 uur.
De data zijn: 12/1; 19/1; 26/1; 2/2; 9/2; 16/2; 1/3; 8/3; 15/3; 22/3. Voor meer
informatie: www.kunstgeschiedenisamsterdam.nl/cursus en 06-24217678.

Kosten €20,- per lezing
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De zeven laatste woorden van Christus aan het kruis

In de Evangelién wordt verteld hoe Jezus stervend aan het kruis laatste
woorden gesproken heeft, zoals “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij
verlaten?” En: “Heden zul je met mij zijn in het Paradijs.” Zeven uitspraken
zijn opgetekend en in muziek vertaald door onder andere James MacMillan
(1959). Rob Polet, theoloog en musicus, zal met ons deze teksten en de
muziek van MacMillan bespreken en laten horen.

Afbeelding: Museum Catharijneconvent

Door: Rob Polet
Wanneer: do 14 maart
Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: €9,-
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Van poézie naar mystiek en weer terug

Een lezing van filosoof en dichter Renée van Riessen over haar poétische en
filosofische werk (en het verband daartussen). Aanknopingspunt is haar
laatste dichtbundel ‘Het komende leven’. Deze bundel verscheen in december
2022 bij Uitgeverij Sjibbolet in Amsterdam.

In de lezing zal Renée vooral stilstaan bij het verband tussen haar poézie en
de mystiek. Zij zal daarbij speciale aandacht geven aan het werk van
Hadewijch en Juliana van Norwich — mystieke auteurs uit de Middeleeuwen
die haar in het bijzonder hebben geinspireerd.

Hoe klinken de stemmen van Hadewijch en Juliana van Norwich door in
hedendaagse poézie, in het bijzonder in die van Renée? Welke nieuwe
betekenissen ontstaan uit die verbinding?

Door: Renée van Riessen
Wanneer: wo 24 april
Tijd: 19:30-21:00 uur
Kosten € 9,-
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Lunchconcerten

Elke derde donderdag van de maand verzorgen jonge talentvolle musici,
meestal studenten van het Conservatorium van Amsterdam, een

lunchconcert.

Afbeelding: Marcel Plavec

Wanneer: do 18/1; 15/; 21/3; 18/4; 16/5
Tijd: 12:30-13:15 uur
Kosten: vooralsnog vrije bijdrage
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Geloof en samenleving

Aan de Kloostertafel

Gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met pastor D. Niesen o.p..
Elke dinsdag tussen 16:00 en 17:30 uur bent u (zonder afspraak) welkom
aan de kloostertafel.

Door: pastor D. Niesen o.p.
Wanneer: wekelijks op dinsdag
Tijd: 16:00-17:30 uur

Kosten: geen
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Brood op de plank

Voor veel buurtbewoners is bakkerij Bartels een begrip. Dochter Bianca
schreef over haar familie een intrigerend verhaal, Brood op de plank. Zij
vertelt over het ambacht van de bakker, over het werken in de nacht, de
veranderende tijden die om nieuwe producten en aanpak vragen en over de
betekenis van een buurtwinkel.

Bianca’s voorouders hadden hun bakkerij vanaf 1945 in de Rijnstraat, op
nummer 61A. Haar verhalen spelen zich daardoor grotendeels af in en rond
de Rijnstraat, in de Amsterdamse Rivierenbuurt. De Thomas van Aquino-
parochie speelt daarin ook een rol van betekenis. ‘Geef ons heden ons
dagelijks brood’, staat in het Onze Vader. Dit boek gaat over het leven
rondom dit dagelijks brood. Bianca Bartels komt daarover zelf vertellen.

Bianca Bartels

BROOD
OP DE
PLANK

Een j}mli“ckmnivk van drie

gl’"l'ﬂl“‘t‘S warme bll‘\"\’t'TS

Door: Bianca Bartels
Wanneer: do 25 januari
Tijd: 14:30-16:30 uur
Kosten: €9,-
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Workshop ‘Schilderen op zijde’

De traditie van het schilderen op zijde ontstond in China rond de 4e eeuw
voor Christus. Kalligrafie en afbeeldingen van de natuur kwamen samen op
stof. Papier moest nog worden uitgevonden. Door de jaren en werelddelen
heen heeft de techniek zich verder ontwikkeld.

In deze workshop krijgt u een idee van de mogelijkheden van schilderen op
zijde. De beschilderde zijde verwerken wij in een kaart. Een uniek stukje
handwerk om jou zelf of iemand anders mee te verrassen!

Begeleiding: Britt van Dam
Wanneer: za 17 februari
Tijd: 14:00-16:00 uur
Kosten: € 10,-
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De Amsterdamse Rivierenbuurt
‘Honderd jaar schoonheid & schuld’

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan verscheen In het voorjaar
van 2021 de eerste biografie van de Amsterdamse Rivierenbuurt. Om
deze uitgave mogelijk te maken onderzocht auteur en bewoner Bert
Esselink gedurende drie jaar zijn geliefde buurt in al haar facetten en
ontdekte dat dit unieke stukje Amsterdam een onuitputtelijke bron is
van historische gebeurtenissen, boeiende personen en ontelbare
pijnlijke of juist dierbare herinneringen. Zijn conclusie is dat de
Rivierenbuurt ondanks haar hoge leeftijd nog steeds springlevend is.

Vandaag kunt u persoonlijk kennis maken met Bert Esselink. Hij neemt
ons mee in een presentatie over deze buurtbiografie waarvan Plein
van Siena deel uitmaakt.

Ly == - -4 LA LN 1
RIVIEREN

BUURT

HONDERD JAAR SCHOONNEID & SCHULD 4

.......

Door: Bert Esselink en Edith van Kuijck
Wanneer: do 22 februari

Tijd: 15:30-17:00 uur

Kosten: €9,-
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Op weg naar een synodale en luisterende kerk

In oktober 2021 startte Paus Franciscus het synodale proces. Alle gelovigen
werden uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de kerk. Centraal
stond en staat de vraag ‘Tot welke stappen beweegt de Geest ons om te
groeien als synodale kerk, waarin het evangelie verkondigd wordt in onze
eigen tijd? En wat zijn daarbij hindernissen?’ De resultaten van de gesprekken
zijn verzameld en besproken tijdens de synode in oktober 2023.

Als Plein van Siena hebben wij het initiatief genomen om dit gesprek in de
parochies van Amsterdam Zuid te voeren. Nu is het proces de tweede fase
ingegaan en worden wij uitgenodigd om binnen onze eigen
geloofsgemeenschappen opnieuw met elkaar in gesprek te gaan en te
proberen samen enkele stappen op deze synodale weg te zetten.

Synode

it -

Voor een synodale [terk

patrticipat 1 missio

Zuster Nadia Kroon o.p. heeft zich met anderen ingezet voor het synodale
proces in Nederland o.a. als presentatrice van het Synodecafé, te bekijken
via: www.luisterendopweg.nl. Zij zal ons informeren over dit proces en ons in
een workshop begeleiden op de synodale weg. Dit is zeer belangrijk met het
oog op onze toekomst.

Door: Nadia Kroon o.p.
Wanneer: wo 6 maart
Tijd: 14.00-16.00 uur
Kosten: geen
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Kwaad en schuld - in het kader van de maand van de filosofie

De verhouding tussen kwaad en schuld is gecompliceerd. Wanneer wordt
kwaad ervaren als schuld? Ben Vedder, emeritus-hoogleraar filosofie, zal met
ons ingaan op de relatie tussen het kwaad dat gebeurt en de gevoelens die
dat bij ons oproept. Het gaat hierbij ook om het probleem van de
toerekeningsvatbaarheid. In hoeverre kan iemand verantwoordelijk worden
gehouden voor het onheil en kwaad dat hij of zij aanricht? Wat doet het
ongewild veroorzaken van kwaad met iemands zelfbewustzijn?

Vaak ook wordt geprobeerd een verklaring te vinden voor het kwaad. Maar
het kwaad lijkt zich niet te laten verklaren.

Door: Ben Vedder
Wanneer: wo 10 april
Tijd: 19.30-21.30 uur
Kosten: €9,-
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Samenwerking Plein van Siena met Taalschool Sipi

Eén ochtend in de week bezoekt een aantal vrouwen Plein van Siena om de
Nederlandse taal te leren. Zij werken aan het verbeteren van hun spreek-,
lees-, schrijf- en computervaardigheid en leren de Nederlandse cultuur
kennen. Deze vrouwen zijn afkomstig uit verschillende landen waaronder
Marokko, Eritrea en Syrié en werken deze ochtend aan hun eigen leerdoelen
onder begeleiding van een professionele docent.

Plein van Siena biedt op deze wijze buurtbewoners, met verschillende
achtergronden, de gelegenheid om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Persoonlijke ontwikkeling op onder andere spiritueel, religieus en
maatschappelijk vlak wordt gezien als één van de kernwaarden van Plein van
Siena.

® Taalschool

°
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Wanneer: wekelijks op woensdag (niet in schoolvakanties)
Tijd: 9:00-12:00 uur
Kosten: geen
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Filmgesprek met vriendenkring

Op de laatste vrijdag van de maand vertonen wij een film met spirituele,
religieuze of maatschappelijke thematiek. Uitzondering is dit seizoen de
maand maart, dan vindt het filmgesprek plaats op de derde vrijdag, in
verband met de daaropvolgende Goede Week.

ledere film wordt persoonlijk ingeleid en van context voorzien. Na afloop is er
gelegenheid tot napraten. Wij brengen u graag op de hoogte van de filmtitels
als u ons mailt of telefonisch contact opneemt.

FEREBEERENEDS AN
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Begeleiding: varieert
Wanneer: 26/1; 23/2; 22/3; 26/4; 31/5
Tijd: 19:30-22:00 uur
Kosten: vrije bijdrage
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Personalia

Bianca Bartels: schrijver
Michelle Blancke: fotograaf

Younes Boudarqa: theoloog en docent levensbeschouwing
Britt van Dam: eigenaar B-silk

Michel Didier: kunsthistoricus

Claire Felicie: fotograaf en kunsthistoricus

Antoinette van Gurp: geestelijk begeleider

Nadia Kroon o.p.: theoloog

Edith van Kuijck: eigenaar Tekstbureau Scrifix en lid programmaraad
Marieke Maes: filosoof en exegeet

Pastor D. Niesen o.p.: pastor Thomas van Aquino parochie
Willem Jan Otten: schrijver

Rob Polet: theoloog en musicus

Renée van Riessen: filosoof en dichter

Henk Scholder: theoloog en judaicus

Ben Vedder: filosoof

Janneke Viegers: kunstenaar
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Praktische informatie voor deelnemers

e Aanmelden: graag bijtijds per mail info@pleinvansiena.nl, of bij een

bezoek aan Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs.

e Bij te geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd.

e Betaling: op bankrekening NL 72 RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van
Siena, o.v.v. cursusnaam.

e Locatie: alle programma’s vinden plaats in Plein van Siena, tenzij anders
staat aangegeven.

e Wijzigingen en aanvullingen programma’s: raadpleeg hiervoor onze
website www.pleinvansiena.nl.

e Contact: via info@pleinvansiena.nl of bel naar 020-4422009.

e Bezitters van een stadspas met groene stip krijgen 50% korting op entree.
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