Programma Plein van Siena
Najaar 2023

Dominicaans spiritueel centrum

Plein van Siena



Plein van Siena

Plein van Siena is één van de Dominicaanse projecten, gesteund door de
Nederlandse Dominicanen. Plein van Siena is een plek van ontmoeting om de
tekenen van de tijd te verstaan en de hoop levend te houden. Zo zijn er
samenkomsten rond de Schriften en filosofie, literatuur en Islam. Ook vinden
er meditatiebijeenkomsten plaats. Elke derde donderdag van de maand
verzorgen studenten van het Conservatorium van Amsterdam een
lunchconcert. Regelmatig exposeren hedendaagse kunstenaars.

Dit najaar geeft de Programmaraad speciale aandacht aan het thema
‘Bevrijding en vergeving’. U leest daarover meer in dit programmaboekje.
Ook start een nieuwe serie: ‘Maaltijd rond de Schriften’.

Plein van Siena - Rijnstraat 109 hs - 1079 HA Amsterdam
020-4422009 / info@pleinvansiena.nl / www.pleinvansiena.nl
Bereikbaar per OV: bus 62, 65 en tram 4, 12

Cooérdinator: Sandra Lindeman

Winkel

In hetzelfde pand aan de Rijnstraat 109 hs is de winkel van de Thomas van
Aquino parochie gevestigd. U kunt hier onder andere nieuwe en
antiquarische religieuze boeken, kaarsen, kaarten en wereld producten
kopen. Mocht u iets speciaals wensen en dat niet kunnen vinden in de
winkel, dan gaan wij graag voor u op zoek.

Openingstijden

Dinsdag 16:00-17:30 Kloostertafel (zie pag. 21)
Donderdag 13:00-17:30
Zaterdag 12:00-17:00


mailto:info@pleinvansiena.nl

Onze activiteiten zijn onderverdeeld in drie categorieén:

1. Geloof en spiritualiteit

Maaltijd rond de Schriften:

- Over goed en kwaad |

- Over goed en kwaad Il

- Exodus en de Rabbijnse commentaren

- Op weg naar Kerst

Mediteren

Mystieke tekst van Meister Eckhart

Over vergeving in de Koran met Younes Boudarga

2. Geloof en kunst

Expositie Janneke Viegers: ‘Toorn’

Samen naar Bach

Lunchconcerten

Willem Jan Otten over Zondagmorgen
Mohammed Mbougar Sarr:

De diepst verborgen herinnering van de mens
Concert Una Cintina

Midden in de middeleeuwen: culturele en spirituele interactie
Clara Schumann en Fanny Mendelssohn

Twee vrouwelijke componisten uit de 19e eeuw
Anselm Kiefer: geschiedenis in verf, zand en lood

3. Geloof en samenleving

Aan de Kloostertafel

Workshop: Schilderen op zijde

Ontmoetingen met God in het verpleeghuis
Samenwerking Plein van Siena met Taalschool Sipi
Filmgesprek met vriendenkring

Wandeling: Amsterdam, stad van de vrije geest
Sint Maarten

Schrijfactie Amnesty International

06
06
07
07/08
08
09
10
11

12
13
14
15
16

17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28



Programma najaar 2023

September
za9 15:00 Opening van het seizoen
Opening expositie, Toorn - Janneke Viegers
vrij 15 14:00 Workshop Schilderen op zijde - Britt van Dam
zal6 11:00 Samen naar Bach - Marieke Maes
di1l9 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp
do21 12:30 Lunchconcert
do21 19:00 Maaltijd rond de Schriften:
Over goed en kwaad | - Marieke Maes
wo 27 20:00 Over een andere boeg - Paula Irik
do 28 13:00 Wandeling - Edith van Kuijck i.s.m. Gilde Amsterdam
vrij29 19:30 Filmavond - varieert

Oktober
di3 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp
wo 11 20:00 Willem Jan Otten over Zondagmorgen
dil7 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp
do 19 12:30 Lunchconcert
do 19 19:00 Maaltijd rond de Schriften:
Over goed en kwaad Il - Marieke Maes
wo 25 20:00 Mohammed Sarr - Jelle Noorman
vrij 27 19:30 Filmavond - varieert
z029 15:00 Concert-Una Cintina
di31 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp

November

do 09 19:30 Meister Eckhart - Antoinette van Gurp
vrij 10 12:45 Midden in de middeleeuwen - Michel Didier
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zall 17:30 Sint Maarten - Evert Isken

dil4 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp

wo 15 20:00 Twee vrouwelijke componisten - Dionne Brussee

do 16 12:30 Lunchconcert

vrij 17 12:45 Anselm Kiefer - Michel Didier

do 23 19:00 Maaltijd rond de Schriften: Exodus en de Rabbijnse
commentaren - Henk Scholder

di28 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp

December

do7 20:00 Over vergeving in de Koran - Younes Boudarga

za9  12:00 Schrijfactie Amnesty International - Mariétte Blom

dil2 10:00 Mediteren - Antoinette van Gurp

do 14 19:00 Maaltijd rond de Schriften: Op weg naar Kerst -
pastor D. Niesen o.p. en Marieke Maes

do21 12:30 Lunchconcert

Aanmelden

e Voor deelname aan activiteiten is vooraf aanmelden verplicht:
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via info@pleinvansiena.nl, met vermelding van uw telefoonnummer,

of persoonlijk tijdens uw bezoek aan Plein van Siena.
e Meer praktische informatie voor deelnemers: zie pagina 30.
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Opening van het seizoen

We starten het seizoen op zaterdag 9 september om 15:00 uur met een
presentatie van het programma, gevolgd door muziek en de opening van een
nieuwe tentoonstelling van Janneke Viegers met het thema ‘Toorn’.

Deze expositie laat afbeeldingen zien van insecten die naar de stad komen.
Het insect als onmisbaar schepsel in de keten van het leven. Het insect als
bron van voedsel.

Maar ook het insect als plaag in Bijbelse en apocalyptische beelden. De
plagen, onder andere een sprinkhanenplaag, bedoeld als
waarschuwingstekens, werden niet opgepakt. Sprinkhanen, het voedsel van
Johannes de Doper. Een profeet die mensen wilde waarschuwen voor, zoals
het er staat, de dreigende toorn.

U bent van harte welkom bij de opening van het nieuwe seizoen!




Geloof en spiritualiteit

Maaltijd rond de Schriften

Nieuwe en vertrouwde onderdelen uit het programma van Plein van Siena,
samengebracht rond een maaltijd. Om 19:00 uur serveren wij (vegetarische)
soep en brood, waarna de avond tot 21:00 uur een Bijbels leerhuis is.

Maaltijd rond de Schriften. Over goed en kwaad |

Wat wordt ‘goed’ en wat ‘kwaad’ genoemd in de Schriften? Dat is een hele
zoektocht, waarbij het ook gaat over wat verteld wordt over bevrijding uit
het kwaad. Over hoop en liefde, vergeving en bevrijding. We lezen uit
Genesis, Psalmen, Mattheus en Paulus.

Begeleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 21 september
Tijd: 19:00-21:00

Kosten: € 12,-




Maaltijd rond de Schriften. Over goed en kwaad Il

We vervolgen onze zoektocht naar goed en kwaad in de Schriften, naar hoop
en liefde, vergeving en bevrijding. Deze avond is ook op zichzelf te volgen, los
van deelname aan ‘Over goed en kwaad I'.

Begeleiding: Marieke Maes
Wanneer: do 19 oktober
Tijd: 19:00-21:00

Kosten: €12,-

Maaltijd rond de Schriften. Exodus en de Rabbijnse commentaren

Uitleg van de Schriften in de traditie van Rabbijnse commentaren. Met Henk
Scholder, medewerker van Stichting LeV en Stichting Pardes. Henk is
inmiddels een vertrouwde inleider in Plein van Siena. Hij komt opnieuw met
ons lezen uit Exodus, uitgaande van het boek van rabbijn Sacks.



Begeleiding: Henk Scholder
Wanneer: do 23 november
Tijd: 19:00-21:00

Kosten: €12,-

Maaltijd rond de Schriften. Op weg naar Kerst
Samen lezen wij teksten van de Advent en Kerst ter verdieping van deze tijd

en het bewust vieren.

Begeleiding: pastor D. Niesen o.p. en Marieke Maes
Wanneer: do 14 december

Tijd: 19:00-21:00 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage



Mediteren

Stil worden, onthaasten, we verlangen ernaar, maar het komt er vaak niet
van. Meditatie kan daarbij helpen. Het beoogt je weer bij je diepste zelf en bij
de Bron van ons bestaan terug te brengen. Mediteren is niet altijd
gemakkelijk. De weg naar binnen kan confronterend zijn. Daarom is het goed
te weten dat er begeleiding is. En de ervaring leert dat samen mediteren
gemakkelijker is dan in je eentje en dat het grote onderlinge verbondenheid
creéert.

In deze meditatiebijeenkomsten beoefenen we verschillende vormen, zoals
geleide meditatie, visualisatie, meditatie op teksten en op muziek. Vast
onderdeel is een gezamenlijke stilte van 20 minuten. We mediteren zittend
op een stoel. Na afloop is er koffie en thee voor wie wil.

Ervaring met meditatie is niet vereist. Mystieke teksten en gedichten worden

tijdens de bijeenkomsten voorgedragen.

Begeleiding: Antoinette van Gurp

Wanneer: di 19 sep; 3, 17, 31 okt; 14, 28 nov; 12 dec.
Tijd: 10:00-11:00

Kosten: € 5,- per keer



Mystieke tekst van Meister Eckhart

Tijdens deze bijeenkomst bestuderen we samen een mystieke tekst van
Meister Eckhart. We doen dit met de methode lectio divina (een vorm die in
kloosters vaak wordt gebruikt).

Meester Eckhart was een belangrijke laatmiddeleeuwse (ca. 1260 - ca. 1328)
theoloog, filosoof en mysticus. Hij behoorde tot de orde der Dominicanen.
Eckharts gedachtegoed heeft een grote, deels indirecte, invloed uitgeoefend
op de laatmiddeleeuwse spiritualiteit in de Duitse en Nederlandse streken.
Een paar citaten van Eckhart: “God is altijd in ons, maar meestal zijn we niet
thuis”. “Vol van dingen zijn, is leeg zijn van God. Leeg zijn van dingen is vol
zijn van God”.

Begeleiding: Antoinette van Gurp
Wanneer: do 9 november

Tijd: 19:30

Kosten: €9,-
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Over vergeving in de Koran met Younes Boudarga

In de Koran zijn verschillende Soera’s die over vergeving gaan. Zo is er de
Soera Jozef, waarin verteld wordt hoe Jozef zijn broers hun jaloezie en het
gedrag dat daaruit voortkwam, vergeeft. Een verhaal dat we goed kennen.

Younes Boudarqa zal met ons enkele Soera’s en Hadiths lezen over vergeving
en vertellen over vergeving binnen de Islam.

Begeleiding: Younes Boudarqga
Wanneer: do 7 december
Tijd: 20:00

Kosten: €9,-
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Geloof en kunst

‘Toorn’: expositie van Janneke Viegers

Deze expositie laat afbeeldingen zien van insecten die naar de stad komen.
Het insect als onmisbaar schepsel in de keten van het leven. Het insect als
bron van voedsel.

Maar ook het insect als plaag in Bijbelse en apocalyptische beelden. De
plagen, onder andere een sprinkhanenplaag, bedoeld als
waarschuwingstekens, werden niet opgepakt. Sprinkhanen, het voedsel van
Johannes de Doper. Een profeet die mensen wilde waarschuwen voor, zoals
het er staat, de dreigende toorn.

Wanneer: za 9 september
Tijd: 15:00
Kosten: geen
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Samen naar Bach

Op 16 september 11:00 uur geeft de Nederlandse Bachvereniging een
bijzonder concert, Bezin met Bach. Het thema vergeving past in het thema
van het programma van Plein van Siena. De Cantate Tilge, Hochster, meine
Siinden BWV 1083 wordt uitgevoerd en de schrijver Abdelkader Benali en
dichter Maud Vanhauwaert diepen het thema uit met eigen teksten.

Wie zin en tijd heeft om hier samen naar toe te gaan kan zich opgeven via

Plein van Siena.

Abdelkader Benali Maud Vanhauwaert

Begeleiding: Marieke Maes

Waar: Tivoli Vredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht
Wanneer: za 16 september

Tijd: 11:00-12:30

Kosten: € 26,- entree
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Lunchconcert

Elke derde donderdag van de maand verzorgen jonge talentvolle musici,
meestal studenten van het Conservatorium van Amsterdam, een
lunchconcert.

E. Kin

Wanneer: do 21 sep; 19 okt; 16 nov; 21 dec
Tijd: 12:30-13:15
Kosten: vooralsnog vrije bijdrage
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Willem Jan Otten over Zondagmorgen

Toen in 2020 de pandemie uitbrak werd het kerkbezoek voor de meeste
mensen onmogelijk. Voor Willem Jan Otten begon, net als voor vele anderen,
een nieuw soort vasten: misvasten. In de ruimte die zo ontstond op
zondagmorgen begon hij aan een groot project, het verhelderen van de
betekenis van het liturgisch jaar, aan de hand van de lezingen van de
zondagen die hij aan het missen was, in de hoop zo een glimp op te vangen
van degene die verkondigd wordt in deze lezingen. Hem die door zijn
leerlingen als eersten werd gemist, en die gemist wordt tot op vandaag, de
gedode en verrezen Jezus Christus. Dit project is uitgemond in het boek
‘Zondagmorgen’. Willem Jan Otten komt met ons over zijn boek praten.

Zondag
morgen

Gespreksleiding: Marieke Maes
Wanneer: wo 11 oktober

Tijd: 20:00

Kosten €9,-
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De diepst verborgen herinnering van de mens

Dit boek van de in Senegal geboren Mohamed Mbougar Sarr laat je niet meer
los. Het gaat over een jonge Afrikaanse Schrijver, Diégane Latyr Faye, die op
zijn militaire school een fragment heeft gelezen in een bloemlezing van
Afrikaanse Literatuur. Dit fragment raakt hem diep en hij gaat op zoek naar
het boek waaruit dit fragment komt. Maar met dit werk, getiteld ‘Het labyrint
van onmenselijkheid’, is iets onheilspellends aan de hand en nog meer met de
schrijver ervan, T.C. Elimane. De roman van Sarr beschrijft een zoektocht,
eerst naar een boek en vervolgens naar de mensen achter het boek en naar
hun verschillende stemmen. Er gaat een appél uit van deze tekst. Het boek
van Sarr laat zich lezen als zijn antwoord op dit appel. ‘De diepst verborgen
herinnering van de mens’ won de prix Goncourt en staat hoog op leeslijsten.
De vertaler Jelle Noorman vertelt ons over de roman zelf, waar hij tegenaan
liep bij het vertalen ervan en samen lezen wij enkele fragmenten.

) § DE
) (¥ DIEPST
) ® VERBORGEN

HERINNERING

Begeleiding: Marieke Maes en vertaler Jelle Noorman
Wanneer: wo 25 oktober

Tijd: 20:00

Kosten: €9,-
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Concert Una Cintina

Op zondag 29 oktober om 15:00 uur verzorgt Una Cintina een concert in Plein
van Siena. Una Cintina is muzikaal directeur in de parochie Matthias-
Laurentius te Alkmaar, dirigent van het oratoriumkoor Cantate Domino
(Zoeterwoude), kamerkoor Canticum Novum (Alkmaar), en Cantamus
(Hoofddorp). Haar repertoire bestrijkt de vroege barok tot de muziek van de
21ste eeuw. Zij promoot de Letse orgel- en koormuziek. Haar belangstelling
gaat vooral uit naar muziek van de 20ste en 21ste eeuw en daarom geeft zij
ook premiéres tijdens internationale festivals en concoursen.

Na afloop van haar optreden sluiten wij de middag feestelijk af.

Una Cintipa, organist

Door: Una Cintina
Wanneer: zo 29 oktober
Tijd: 15:00

Kosten: vrije bijdrage
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Midden in de middeleeuwen: culturele en spirituele

interactie

In de 10de en 11de eeuw verandert het Europese landschap ingrijpend,
groeit de bevolking en worden burchten, kerken en kloosters gebouwd. De
macht ligt bij bisschoppen, die onderworpen zijn aan de keizer in Duitsland
en de paus in Rome. Internationaal wordt veel kennis verwoord en verspreid
vanuit culturele centra op drie continenten: het Ottoonse keizerrijk, het
Byzantijnse rijk, de Vikingen en het Arabische rijk.

Kunsthistoricus Michel Didier laat het allemaal zien naar aanleiding van de
tentoonstelling ‘Het jaar 1000’ in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.

Begeleiding: Michel Didier

Wanneer: vrij 10 november (zie ook pag. 20)
Tijd: 12:45

Kosten: € 20,-
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Twee vrouwelijke componisten uit de 19e eeuw:

Clara Schumann en Fanny Mendelssohn

In de muziekgeschiedenis zijn vooral de namen van mannelijke componisten
bekend. Maar ook vrouwen hebben muziek geschreven en de eerste
componist die bij naam bekend werd, was een vrouw: Hildegard von Bingen,
uit de 12e eeuw. Helaas is van weinig vrouwen werk bewaard gebleven. lets
scheppen en dus ook componeren was voorbehouden aan mannen. Daarmee
werd onrecht gedaan aan vrouwen, aan hun intelligentie en creativiteit.
Onder hen zijn Clara Schumann en Fanny Mendelssohn. Zij hebben onder de
naam van hun veel beroemdere man (Robert Schumann) en broer (Felix
Mendelssohn) diverse werken uitgegeven. Daarnaast waren beiden zeer
goede pianisten. Zij schreven een groot aantal werken voor de piano en een
groot aantal liederen. Dionne Polet-Brussee gaat in op de composities van
beide vrouwen, vooral op hun liederen, en plaatst deze in het licht van hun
tijd. Dionne zal ook zelf enkele liederen van deze componisten zingen.

Fanny Mendelssohn Clara Schumann

Begeleiding: Dionne Polet-Brussee
Wanneer: wo 15 november

Tijd: 20:00

Kosten €9,-
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Anselm Kiefer: geschiedenis in verf, zand en lood

Met zijn gelaagde verwijzingen naar geschiedenis, mythologie en literatuur
heeft Anselm Kiefer (1945) in vier decennia een oeuvre van grootse
proporties opgebouwd. Kiefers leven begon op het moment dat de oorlog
ten einde kwam. Toch overstijgt zijn werk dit thema: hij is vooral
gefascineerd door tijd en de continuiteit van de geschiedenis. Met verf,
aarde, lood, fotografie, houtsneden, zand en stro vervlecht hij geschiedenis,
mythologie, alchemie en poézie tot sublieme werken die ons collectieve
geheugen aanspreken.

Naar aanleiding van de tentoonstelling in Museum Voorlinden in Wassenaar
geeft kunsthistoricus Michel Didier tekst en uitleg.

Begeleiding: Michel Didier

Wanneer: vrij 17 november (zie ook pag. 18)
Tijd: 12:45

Kosten: € 20,-

Beide lezingen op 10 en 17 november maken deel uit van de cursus
Kunstgeschiedenis die Michel Didier geeft in Plein van Siena op vrijdag van
12:45-14:45. Meer informatie: www.tijdruimte.nl/cursus of tel. 0624217678.
Data: 29/09, 06/10, 13/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12.
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Geloof en samenleving

Aan de Kloostertafel

Plein van Siena is een ontmoetingsplaats, waar u welkom bent voor een goed
gesprek. In dit kader is er gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met
pastor D. Niesen o.p. U kunt binnenlopen (zonder afspraak) voor een
‘ontmoeting en gesprek aan de kloostertafel’.

Begeleiding: pastor D. Niesen o.p.

Wanneer: wekelijks op dinsdag vanaf 5 september
Tijd: 16:00-17:30

Kosten: geen
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Workshop Schilderen op zijde

De traditie van het schilderen op zijde ontstond in China rond de 4e eeuw
voor Christus. Kalligrafie en afbeeldingen van de natuur kwamen samen op
stof. Papier moest nog worden uitgevonden. Door de jaren en werelddelen
heen heeft de techniek zich verder ontwikkeld.

In deze workshop krijgt u een idee van de mogelijkheden van schilderen op
zijde. De beschilderde zijde verwerken wij in een kaart. Een uniek stukje
handwerk om iemand anders mee te verrassen!

Begeleiding: Britt van Dam
Wanneer: vrij 15 september
Tijd: 14:00-16:00

Kosten: €9,-
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Ontmoetingen met God in het verpleeghuis

Het verpleeghuis, een plek van verlies op alle terreinen. Maar er gebeurt ook
iets anders. In de woorden van de bewoners met dementie resoneren
verhalen uit de Bijbel, verhalen van menselijkheid en verwondering. Al bijna
twintig jaar is Paula Irik, gepensioneerd geestelijk verzorger, met de
bewoners op zoek naar zin. Samen delen zij het goede dat er is, samen
ervaren zij gaatjes in de harde feiten.

Paula schreef meerdere boeken over de taal van en de omgang met mensen
met dementie. In ‘Over een andere boeg’, haar nieuwste boek, pleit zij
opnieuw voor ontvankelijkheid voor wat er in de ontmoetingen met de
bewoners met dementie kan gebeuren. God gebeurt in het verpleeghuis,
soms, even. Daarover wil Paula Irik graag met ons in gesprek.

Duek een anlete bsey

Ontmoetingen met God in het verpleeghuis

Paula Irik

Begeleiding: Paula Irik
Wanneer: wo 27 september
Tijd: 20:00

Kosten: €9,-
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Samenwerking Plein van Siena met Taalschool Sipi
Een ochtend in de week op woensdag bezoekt een aantal vrouwen Plein van
Siena om de Nederlandse taal te leren. Zij werken aan het verbeteren van
hun spreek-, lees-, schrijf-, en computervaardigheid en leren de Nederlandse
cultuur kennen. Deze vrouwen zijn afkomstig uit verschillende landen
waaronder Marokko, Eritrea en Syrié en werken deze ochtend aan hun eigen
leerdoelen onder begeleiding van een professionele docent.

Plein van Siena biedt op deze wijze buurtbewoners, met verschillende
achtergronden, de gelegenheid om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Persoonlijke ontwikkeling op o0.a. spiritueel, religieus en maatschappelijk vlak
wordt gezien als één van de kernwaarden van Plein van Siena.

® Taalschool
| Jeugdhulp
«’( V I in

Wanneer: wekelijks op woensdag vanaf september (niet in schoolvakanties)
Tijd: 9:00-12:00
Kosten: geen
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Filmgesprek met vriendenkring

Sinds een aantal jaren vertonen wij films in Plein van Siena. Met veel plezier
laten wij in het najaar op de laatste vrijdag van de maand een spirituele,
religieuze of maatschappelijke film zien.

Elke maand maken we een keuze uit het enorme aanbod aan films. Speciaal
voor u selecteren wij films die u niet mag missen. ledere film wordt
persoonlijk ingeleid en van context voorzien. Na afloop is er gelegenheid tot
napraten over de film.

Wij brengen u graag op de hoogte van de filmtitels als u ons mailt of
telefonisch contact opneemt met Plein van Siena.

Begeleiding: varieert
Wanneer: vrij 29 sep; 27 okt
Tijd: 19:30

Kosten: vrije bijdrage
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Wandeling ‘Amsterdam, stad van de vrije geest’
Amsterdam, de stad met een eeuwenoude traditie van vrijheid en tolerantie,
was een toevluchtsoord voor filosofen zoals Descartes, die hier in vrijheid
woonden en hun werken lieten uitgeven.

Kooplieden vestigden zich in een klimaat van een vrije handelsgeest. De
aantrekkingskracht van de rijke koopmansstad betekende tegelijkertijd de
bloei van cultuur en wetenschap. Amsterdam was de veilige haven voor
talloze religieuze vluchtelingen uit heel Europa, waar zij hun geloof in vrijheid
konden belijden. Toch waren er ook grenzen aan de vrijheid. Niet alleen voor
katholieken, na de Alteratie van 1578, maar ook voor vrijdenkers, zoals
‘Spinozisten’, met grensoverschrijdende denkbeelden. In de 20ste eeuw
ondervonden de protestgeneratie in de jaren ‘60 en later de kraakbeweging
ook de grenzen aan de vrijheid. Deze boeiende wandeling leidt ons langs de
voetsporen van filosofen, wetenschappers, kooplieden, kunstenaars en
vrijdenkers.

Begeleiding: Edith van Kuijck i.s.m. Gilde Amsterdam, Mee in Mokum
Wanneer: do 28 september van 13:00-15:00

Kosten: € 11,- (Stadspashouders € 6,-)

Start: Café van de Ambassade van de Vrije Geest — Keizersgracht 123, einde
bij het Waterlooplein
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Sint Maarten

Op zaterdag 11 november van 17:30 tot 19:30 staat de deur van Plein van
Siena weer wijd open om ouders met hun kinderen te ontvangen ter ere van
Sint Maarten: het feest van het delen. Kinderen lopen met een lampion in de
hand langs de deuren. Na het aanbellen zingen ze liedjes ter ere van Sint
Maarten en krijgen daarvoor een traktatie, meestal snoep of fruit. Volgens de
verhalen gaf de gulle Sint Maarten bijna al zijn spullen aan de armen. Zelfs
zijn mantel sneed hij doormidden, om de helft aan een bedelaar te schenken.
Vroeger gingen arme kinderen op zijn feestdag langs de deuren met
lampionnen, in de hoop op iets lekkers om de winter door te komen. Anno
2023 doen kinderen dit puur voor hun plezier.

U kunt op deze dag spullen/kleding/boeken die u niet meer gebruikt bij Plein
van Siena afgeven voor de Voedselbank. Ook houdbare etenswaar is welkom
zoals potten groenten, soep, rijst, pasta, e.d.

Begeleiding: Evert Isken
Wanneer: za 11 november
Tijd: 17:30-19:30

Kosten: geen
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Schrijfactie Amnesty International

Elk jaar in december klimmen wij in de pen. Verspreid over de hele wereld
schrijven mensen die dag in bibliotheken, buurthuizen, scholen,
supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ook kerken hebben
een belangrijk aandeel in het schrijven. Zij schrijven voor mensen die zijn
gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die
gedwongen werden te trouwen of gevangen werden genomen omdat ze voor
hun mening uitkwamen. Ook Plein van Siena doet mee en nodigt u uit!

AMNESTY

INTERNATIONAL

Begeleiding: Mariétte Blom
Wanneer: za 9 december
Tijd: 12:00-15:00

Kosten: geen
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Personalia

Mariétte Blom: actief groepslid Amnesty International

Younes Boudarqa: docent levensbeschouwing in voortgezet onderwijs
Dionne Brussee: zangeres en cultuurhistoricus

Una Cintina: organist

Britt van Dam: eigenaar B-silk

Michel Didier: kunsthistoricus

Antoinette van Gurp: geestelijk begeleidster

Paula Irik: geestelijk begeleidster

Evert Isken: bestuurslid

Edith van Kuijck: eigenaar Tekstbureau Scrifix en lid programmaraad
Jelle Noorman: literair vertaler uit het Frans

Marieke Maes: docent filosofie en Nieuwe Testament

Pastor D. Niesen o.p.: pastor Thomas van Aquino parochie

Willem Jan Otten: schrijver

Henk Scholder: theoloog en judaicus

Janneke Viegers: kunstenaar
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Praktische informatie voor deelnemers

e Aanmelden: graag bijtijds bij coérdinator Sandra Lindeman per mail
info@pleinvansiena.nl, of bij een bezoek aan Plein van Siena, Rijnstraat
109 hs.

¢ Bij te geringe deelname kan een activiteit worden geannuleerd.

e Betaling: op bankrekening NL 72 RABO 0143 8694 50 t.n.v. Plein van
Siena, 0.v.v. cursusnaam.

e Locatie: alle programma’s vinden plaats in Plein van Siena, tenzij anders
staat aangegeven.
e Wijzigingen en aanvullingen programma’s: raadpleeg hiervoor onze

website: www.pleinvansiena.nl.
¢ Contact: via info@pleinvansiena.nl of bel naar 020-4422009.
e Bezitters van een stadspas met groene stip krijgen 50% korting op entree.
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